
Beste leden van het oudercomité, leden van de VZW, 

oudhernieuwers en leiding, 

Deze Paaspauze biedt ons de ideale gelegenheid om even stil te staan bij wat we op één jaar 

tijd weer allemaal bereikt hebben, wetende dat er momenteel nog steeds een pandemie 

aan de gang is.  

Een pandemie die voortdurend roet in ons eten strooide, maar ons er toch niet van 

weerhield om er alweer een fameuze lap op te geven.  

Dankzij jullie onvoorwaardelijke steun (zowel financieel, mentaal als fysiek) hebben wij in 

een crisisjaar toch weer laten blijken dat wij als één blok achter KSA Geraardsbergen staan. 

 

Een kleine opsomming van onze verwezenlijkingen: 
 

Maart, april en mei 2020: Alles wordt administratief in gereedheid gebracht om te kunnen 

starten met het bouwen van ons nieuw lokaal. 

Juni 2020: De leiding bereidt zich voor op een zomer waarin ze 2 kampen in bubbelvorm 

moeten zien te organiseren. 

Juli en augustus 2020: De leiding bezorgt alle leden een fantastisch kamp waar ze alle 

voorschriften zo goed als mogelijk naleefden, maar waar vooral onze leden centraal 

stonden! 



 

Augustus en september 2020: Een rasechte KSA-

barbecue kon dit jaar jammer genoeg niet plaatsvinden, 

maar wat een alternatief rees daar uit de grond op onze 

terreinen. Een pastafestijn en KSA-café, waarmee we 

gelukkig toch nog een extra zakcentje konden ophalen!! 

 

 

Oktober, november en december 2020: Een crowdfunding waarvan wij nooit hadden 

durven dromen. Dit oversteeg ons doel, maar zeker onze verwachtingen. Het werd 

nogmaals duidelijk hoe groot en sterk onze achterban is. 
 

 

 

 

 



Oktober, november, december 2020 en januari, februari 2021: Het sloeberlokaal, de 

materiaalhokken en onze garage worden vakkundig met de grond gelijk gemaakt. Zelfs de 

klinkers worden één voor één uit de grond gehaald. Bedankt aan alle vrijwilligers die zich 

hiervoor hebben ingezet. 

 

 

 

 

 

 

Maart en april 2021: Een 

bloemekesverkoop was er dit jaar jammer 

genoeg niet, maar aan alternatieven geen 

gebrek. Een heuse mattentaarten- en 

sjorringverkoop wordt op poten gezet. 

 

 

 



Februari, maart, april, mei…. 2021: Uitkijken naar ons nieuw gebouw!!        

 

 

 

Dit was al een kleine opsomming van enkele belangrijke zaken die dit jaar plaatsvonden, 

maar het lijstje loopt zeker en vast nog even door. Het is immers onmogelijk om iedereen 

die (letterlijk en/of figuurlijk) zijn steentje bijdraagt, afzonderlijk te bedanken. We kunnen 

daarom niet genoeg benadrukken hoezeer wij jullie inzet en enthousiasme appreciëren en 

we hopen dat we op jullie steun zullen kunnen blijven rekenen! 

 

Aan Kristus en Vlaanderen, maar vooral aan onze KSA….    TROUW! 

 

Jarno Clement en Jonas Holderbeke 


